
Kinderboekenweek

Elk jaar hebben we in ons land een 
Kinderboekenweek, al vanaf het jaar 1955, dus 
al meer dan 60 jaar. Het is een week van 10 
dagen in de maanden september en oktober. 
Op vrijwel alle basisscholen in Nederland 
wordt de Kinderboekenweek gevierd en ook de 
bibliotheken besteden extra aandacht aan lezen. 
Ze organiseren ook vaak diverse activiteiten rond 
de kinderboekenweek, zoals een voordracht door 
een schrijver. De bedoeling is om hiermee het 
Nederlandse kinderboek onder de aandacht te 
brengen. 

Het eerste kinderboek dat in het Drents is 
verschenen was Drèents Kienderboek - verhalen 
en gedichten veur kiender. Het boek werd in 1984 
uitgegeven door de Stichting Het Drentse Boek. 
Er hebben 25 Drentse schrijvers een verhaal of 
een gedicht voor geschreven. In de jaren daarna 
zijn er meer dan twintig andere Drentstalige 
kinderboeken verschenen, zoals: Kobus Knien op 
pad met Ad de Kat, Het Hollebomenbos en 
Marinus Moesie en aandere vertellegies.

In Drenthe wordt ieder jaar in de maand maart 
speciale aandacht besteed aan de Drentse taal. 
Vanaf het jaar 2009 wordt er op basisscholen in 
onze provincie in het Drents voorgelezen door 
vrijwilligers van het Huus van de Taol. In het 
eerste jaar deden daar nog maar een paar scholen 
aan mee, maar in 2016 waren dat er al meer dan 
150 scholen! Vaak wordt dan voorgelezen uit 
Drentse kinderboeken. 
Nu wordt daarvoor ook het tijdschrift Wiesneus 
gebruikt en de Drentse ‘verhaolties en gedichties’ 
die te vinden zijn op de website www.wiesneus.nl.
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