
De winter is veurbij, het is nou lente 
Het zunnegie dat lacht je tegemoet
De zaoden en de bollegies wordt lekker warm van binnen
En denkt: ‘Kom op wij moet er maor ies oet’

 ’t Is Pinkstern, het feest van lichte kleuren
De barm is dan een kakelbont boeket
Die bloemegies geeft hiel de wereld even wat meer fl eur 
Ik nim ze veur mien mam dus geern met

Refrein
Ik pluk een poppenknoopie, botterbloem, trompetter en margrietie
Filepiene, peerdebloem en een vergeet-mij-nietie.
Jacobskruuskruud, wilgenroosie, meultie, madeliefi e
Maonknop en het padtiesblad, vergeet-mij-niet

’t Is Pinkstern, het feest van lichte kleuren
De wei is dan een kakelbont boeket
Die bloemegies geeft hiel de wereld even wat meer fl eur 
Ik nim ze veur mien oma geern met

Refrein 


