
Grote griezels 
 

Allent in hoes, 's aovends in berre. 
Heur ik nou voetstappen, steeds dichterbij? 
Piept daor een deur? O, grote griezels! 
Ik trek de dekens hoog over mij. 
  
Veur de tillevisie, 'n spannende thriller, 
Enge gezichten, geluuden, whoe!!! 
Even is 't stil, dan schruuuwt er ien! 
en ik... doe stiekem mien ogen toe. 
  
In 't donker naor 't schuurtie, daor achter in de tuun. 
Het ritselt... ik schrik d'r van! 
Een kat vlög in iens vlak langs mien bienen 
En ik... ik rèn op hoes an! 
  
Een eng verhaol, verteld deur de meister 
En 's aovends in berre... wa's dat... op 't gedien? 
't Liekt ja wal schimmen, daor stiet er iene!!! 
Gauw 't lampie an... d'r is niks te zien. 
  
Op schoel zeg ik: "Ik bin nargens bang veur." 
Ik doe stoer tegen mien vriendties, mien va en mien moe. 
Stel je toch veur dat ze mij d'r met plaogt: 
dàor bin'k pas bang veur, grote griezels nog an toe! 
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