
Zo maor op maondag

Jamero oet Afrika 

Komp langs in oeze klas

Hij hef hiel veul trommels

Een djembé, een bongo

In een grote broene tas

Hij speult 

Zo mooi, zo mooi, wohowoho

refrein

Jamero met zien djembé

Weer t’rug naor Senegal

Ik wil wal naor hum toe

Veur een djembéfestival

Jamero en zien djembé

Wet niet dat ik veur hum val

Ik vuul een soort heimwee

En heur zien ritmes overal

Hij is drok an ‘t speulen

Op zien mooie djembé

En hef zien ogen dicht

Ik blief naor hum kieken

Zowat bin’k betoverd

Deur zien mooie broene gezicht

Hij speult

Zo mooi, zo mooi, wohowoho

refrein
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