
refrein

Zo maor een liedtie 

Umdat het makkelk zingt   

Een lekker melodiegie

Wat toch wal nuver klinkt  

Het begunt met schiere woorden

Het maokt niet echt wat oet

Aj het dommiet kunt gaon zingen

Doe dat dan voloet

La-ba-de lo-die-jo, la-ba-de la-la-la lo-die-jo

refrein

Der is ok vaok een ritme

Een basdrum gef de beat

Dat is dan een mooie baosis

Veur een swingend lied

(basedrum)

refrein

Dan hew vanzölf nog een lege bas

Een gitaartie komt erbij

Die beiden zörgt dan veur wat klaanken

En een daanspartij

(basgitaar)

refrein

We mist nou nog een koortie

Dan bin wij echt compleet

Zing mij nao, ik zal het veurdoen

Daj het niet vergeet

(koortie: ooh, ooh, ooh, ee-ie-ee)

refrein
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